

	
	Ga naar de inhoud


	

		
			


				


					
										Nathanji

											'Ken Uzelve'

						
				




			



			

				Menu

				
					
							Home
	Nathanji
	Er is Geen Weg…
	Feiten of overtuigingen
	Into Nature



	Het boek
	Interview



	Meditatie
	Interview
	Gratis eBook
	Begin een Nieuw Leven



	Artikelen
	Boeken
	Audio



	Dana
	Contact
	Agenda



	Links


					

				


			

			
				
					Menu
				

			


			


		

		
			


	
		

	
			
			[image: ]
		

	
	
		Gewaarzijn
		
			
				

				
					
						Gepubliceerd op april 7, 2024 door admin					

				

			

		

			

	
		Ik ben niet altijd bewust maar het leven is er wel altijd en ik ben het leven en gewaarzijn hoort bij het leven. 😉

			
				Read more
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		We hebben ons innerlijk kind vermoord net als onze opvoeders ons onderdrukten met: ‘huil niet’ … ‘wees niet boos’ … ‘wees niet bang’ … ‘houd je mond’ … ‘doe wat ik je zeg’ … ‘luister’ … ‘zeur niet’ … En dergelijke! Natuurlijk was er dat standaard excuus, waarom je dat allemaal niet mocht. Misschien was…
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		Het denken vormt een probleem wanneer we gaan denken over ons denken. Wanneer we ons denken proberen te veranderen, proberen te beheersen. Ik-en-mijn-denken vertegenwoordigt een conflict. Kunnen we ons denken bevrijden van iedere overheersing? Kunnen we ons denken bevrijden van iedere overtuiging? Zodat we direct gaan zien. Wanneer er sprake is van ik-en-mijn-denken, is er…

			
				Read more
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		Waarom keuzeloos gewaarzijn? Mensen met zelfhaat, zijn in conflict met zichzelf: ik-en-mezelf. Daarbij zijn de persoon en de waarnemer van de persoon verschillend, zo wordt ernaar gekeken. De waarnemer die de eigen persoon beoordeeld. Dat is natuurlijk gespleten. Er is op die manier geen sprake van keuzeloos gewaarzijn. Pas als direct gezien wordt, zonder enige…

			
				Read more
			

		



	


			
		


		

	
'Wie ben ik?'
Je bent de persoon.
En je bent de waarnemer van de persoon.
Deze zijn een en hetzelfde.
Als je dat ziet, zonder enige twijfel, beëindigt vanzelf het innerlijk conflict.
Dan zal er sprake zijn van keuzeloos gewaarzijn.
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